


We leven in een buurt die rijk is aan verscheidenheid  
qua afkomst, kleur, (on)zichtbare beperking, seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en levensbeschouwing.
Dit maakt Oost Oost. 

Er zijn soms spanningen in de buurt, omdat we het niet altijd 
met elkaar eens zijn. Soms hebben we moeite met gedrag, 

levensvisie, kleding of rituelen van onze buurtgenoten. 
Maar we lossen spanningen niet op door vrouwen met 

een hoofddoek of twee mannen die hand in hand lopen te 
slaan of te bespugen. We schelden niet op mannen met een 

keppeltje of tegen iemand met een zichtbare beperking. 
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. 

Spreek je uit. Hang deze poster voor het raam en spreek 
elkaar aan. 

Hiernaast moedigen we je aan om melding te doen  
bij de politie wanneer je agressief gedrag meemaakt,  

ziet of hoort. 

Respecteer, leer en zoek binnen de verscheidenheid  
juist de verbinding met elkaar op.

Samen zijn wij Oost!


