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Programma > Dodenherdenking op lJburg

Venvalsenvan
Persoonsbewijzen

Uburgfanfare o.l.v. Axel Schappert
Welkomstwoord Alexander Noordijk

Uburgkoor o.l.v. Ricus Smid

“Onvervalsbare persoonsbewijzen” Thijs Reuten,
Lid bestuurscommissie Amsterdam Oost

Muziek Cello, Antonis Pratsinakis

“PBC: Persoonsbewijzencentrale” Arni Hubbeling
Uburgkoor

“Gewapende overvallen” Arni Hubbeling
Muziek Cello, Antonis Pratsinakis

“Jij bent één van duizenden” Gedicht
Uburgfanfare

Herdenkingswoord Alexander Noordijk

Taptoe Trompet, Ellen Dunnebier

Twee minuten stilte

Wilhelmus Gezongen door allen, voor tekst z.0.z.
Bloemen leggen bij het monument

In de Binnenwaai is een kleine expositie over genoemde
verzetsstrijders. Deze kunt u na afloop bezichtigen. U bent hier
ook van harte welkom voor koffie, thee of een glas wijn.



Tekst (,7
wilhelmus 7

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrijonverveerd,
den Koning van Hispanje

heb ik/altijd geéerd.
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Centrale’ (PBC) vervalsen identiteitspapieren.
© Violette Cornelius / Nederlands Fotomuseum

Mijn schild ende betrouwen
6 zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven N

die mij mijn hart doorwondt.



