inksteren in Oost
juni 2017

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren. Het feest van de Geest die mensen inspireert, aanvuurt
en kracht geeft, waar ze ook vandaan komen, welke taal ze ook spreken.

Dit feest willen we in Amsterdam Oost en Ilburg vieren met alle christelijke
gemeenschappen die gebruik maken van onze gebouwen: Muiderkerk, Eltheto, Binnenwaai.
Dat zijn onder meer Nederlandse, Surinaamse, Antilliaanse, Ghanese, Ethiopische, Chinese
en Egyptische Amsterdammers. In de liederen en de gebeden zal de veelkleurigheid van wat
we geloven ook zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn.

De dienst begint om 11.00 uur in de Muiderkerk Linnaeustraat 37 1093 EG Muiderkerk
De kerk is open vanaf 10.30 uur.

Na afloop van de dienst (die naar schatting 75 minuten zal duren) eten we met elkaar. Zie
hieronder de oproep om daarvoor iets mee te nemen.

Oproep: neem iets mee voor de gezamenlijke maaltijd

Belangrijk te weten: er komen hopelijk heel veel mensen, dus om chaos te voorkomen kan
de keuken niet gebruikt worden. Neem dus iets mee wat koud gegeten kan worden, met de
handen of op een bordje met een vork. Er zullen volop servetten zijn... en (voor deze ene
keer wegwerp) borden en bestek. Denk bijvoorbeeld aan: (belegde) broodjes, vleeswaren,
kaas, hartige taart (liefst al in stukken gesneden), krentebollen, eenvoudige salades, stukjes
rauwkost, fruit. Alles wordt zoveel mogelijk voor de dienst al klaar gezet op lange tafels, dus
kom op tijd.

Als iedereen genoeg te eten meeneemt voor zijn of haar eigen gezelschap plus één persoon,
dan is er ook voldoende voor wie toevellig aanschuift, of geen gelegenheid heeft om iets
mee te nemen. En bedenk ook: bij dit soort gelegenheden is er vaker te veel dan te weinig!
Voor water en frisdrank wordt gezorgd!

Heb je vragen? Rob Visser, Marleen Blootens, Leo Hagedoorn of Marieke van der Gaag
kunnen ze misschien beantwoorden.

Zondag 4 juni gaan we opnieuw iets beleven dat anders is dan we gewend zijn. Dat geldt
voor alle deelnemers aan de viering. Spannend! Laat de Geest maar waaien...



